Ontstaan van de samba:
Personages:
1: Zoë 
2: mama
4: papa
5: Rico
6: Mare
7: Luiz
8: Evita
9:Ingrit
10:Lenny
11:“man” of “vrouw”
De rest staat op de achtergrond om muziek te maken of playbacken. 
Als de groep kleiner is dan 11 kunnen de rollen van Evita en Zoë ,papa en mama en Luiz en Rico eventueel  door een persoon worden gespeeld.
Wat hebben we nodig? 
Een leuke gezellige klas,
Wat keukenspullen waar je ‘muziek’ mee kan maken,
Dancemoves,
Een wit laken,
En de site: http://www.soul-of-brazil.jouweb.nl/ .






Scène 1:
De familie staat in de keuken de moeder bij het fornuis de rest aan een tafel behalve Luiz en Rico.  ‘man’ komt op. En de familie bevriest…
Man: hmm dit gezin ziet er niet heel vrolijk uit.. niet zo raar ook want moeder staat het laatste beetje eten te koken voor de rest van de week en het is pas donderdag! Iedereen maakt zich ook zorgen om de twee jongens die al bijna twee dagen niet thuis zijn geweest…..
Man loopt weg en de familie ‘ontdooit’ weer.
Mama: oh nee het eten brand aan!
Zoë: nee eh?  Hebben we nog wat over?
Mama: ik weet het niet…..Ingrit?
Ingrit: Ja mama, wat is er?
Mama: Is er nog wat eten?
Ingrit loopt naar de kast
Ingrit: nee hij is he-le-maal leeg 
Evita en mama: oh nee eh!



Scène 2 
Papa, Luiz, Rico en Lenny komen binnen de 3 jongens met een chagrijnig gezicht.
Papa: wat is er aan de hand?
Zoë: mama heeft t eten weer eens aan laten branden en het is op voor de rest van de week tenzij er een wonder gebeurt!
Luiz: niet alweer?! ik haat dit!
Luiz trapt hard tegen een pan
Rico: vertel mij eens wat nieuws!
Rico slaat met zijn hand op tafel
Lenny slaakt een boze zucht en begint uit de stress een ritme te tikken met een lepel op een glas
Ingrit: he dat klinkt grappig! Blijf dat eens herhalen?
De drie jongens kijken verbaast en herhalen de slagen
Evita: dat klinkt inderdaad leuk! Probeer eens een ritme?
De drie jongens snappen er nogsteeds weinig van maar gehoorzamen de meiden
Rico: hey! Je hebt gelijk dit is leuk!
Iedereen word opeens vrolijk en mama maakt wat danspasjes. De meiden volgen haar voorbeeld papa doet mee met de jongens
Iedereen: dit is echt heel leuk!!
Mare: ik voel me opeens weer helemaal vrolijk!
Ingrit: we hebben geen eten nodig om blij te zijn!
Rico: nee alleen muziek en elkaar!
Papa: helemaal mee eens!
[bookmark: _GoBack]“man”: en zo is de Braziliaanse samba ontstaan! Het lijkt maar een sprookje maar dat is het zeker niet bedankt voor jullie aandacht!  









